Burgerslachtoffers onder de Duitse bezetting te Desselgem
Benoit Eric

Tijdens de oorlog werden Jules (Clothaire) Benooit en Alois Ankaert (1) door de Duitsers
aangehouden en zonder vorm van proces gefusilleerd.

Vrijdag 24 mei 1940.

Die vrijdagmorgen waren ze al vroeg vertrokken met
smokkelwaar (tabak en boter) om te verhandelen op de zwarte
markt. Ze waren twee overburen, zonder inkomen door de
oorlog en met een groot gezin.

In de Pitantiestraat gekomen, werden ze door een Duitse
controle aangehouden. In het bos (2) werden ze omgebracht
en in een zelf gegraven graf gestopt, maar hun lichamen
werden 3 dagen later dan toch vrijgegeven door de Duitse
krijgsmacht. Ze werden opnieuw begraven in een gemeen-
schappelijk oorlogsgraf op het kerkhof te Desselgem.

Jules was reeds een eerste maal gehuwd met Julia
Vanoverschelde. Ze stierf echter in het kinderbed op 16
november 1933. Ze werd 32 jaar en liet 5 kinderen na.
Jules trouwde 2 jaar later met Leontine Houtekier.

Als gevolg van de tragische gebeurtenissen en de daarop
volgende terreur stierf zijn vrouw 10 dagen later aan een
gebroken hart. De (inmiddels 6) wezen werden door de
bezetter eerst in een instelling geplaatst, maar uiteindelijk
mochten ze opgenomen worden door de familie. Leontine werd
27 jaar.

Gedenksteen kerkhof Desselgem

(1) De slachtoffers waren:
Alois Ankaert geb. 24/2/1881 te Ooigem
Gentstraat 191 Desselgem
Jules Benooit geb. 18/11/1895 te Waregem
Gentstraat 162 Desselgem
(2) Zie Pitantiestraat 13; nu staan daar nog slechts enkele bormen.

Bronnen: Albert Benoit (°1916), Simonne(°1937) en Rosa(°1944) Benooit



